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Gaudete - Sela

Gaudete in Domino semper,
gaudete in Domino semper,
gaudete in Domino semper!

Al wie verwacht

wordt niet teleurgesteld.
Hij is nabij,

dat is ons verteld.

Zie de schitterende ster
aan de hemel staan.
Onze redding komt eraan.

Wij verheugen ons op Jezus’ komst.
Heel de wereld, juich en zing het uit!
Wij verheugen ons op Jezus’ komst.
Maak een ieder bekend:

Jezus komt, Jezus redt.

Al valt de nacht,

lijkt alle hoop vervaagd,
Hij laat ons zien

dat de morgen daagt.

Zie de stralen van de zon,
zie de dag breekt aan.
Onze redding komt eraan.

Wij verheugen ons op Jezus’ komst.



Heel de wereld, juich en zing het uit!
Wij verheugen ons op Jezus’ komst.
Maak een ieder bekend:

Jezus komt, Jezus redt.

Wij verheugen ons op Jezus’ komst.
Heel de wereld, juich en zing het uit!
Wij verheugen ons op Jezus’ komst.
Maak een ieder bekend:

Jezus komt, Jezus redt.

Gaudete in Domino semper,
gaudete in Domino semper,
gaudete in Domino semper!

Welkomstwoord

O come all ye faithful

Oh come, let us adore Him
Oh come, let us adore Him
Oh come, let us adore Him
Christ, the Lord

Gloria, in excelsis deo
Gloria, in excelsis deo

O come, all ye faithful
Joyful and triumphant
O come ye, o come ye to Bethlehem



Come and behold Him
Born the King of angels

Oh come, let us adore Him
Oh come, let us adore Him
Oh come, let us adore Him
Christ, the Lord

Sing choirs of angels, sing it exultation
Sing, all ye citizens of Heaven above
Glory to God, glory in the highest

Oh come, let us adore Him
Oh come, let us adore Him
Oh come, let us adore Him
Christ, the Lord, the Lord

Come and behold Him

Born the King of angels

Oh come, let us adore Him
Oh come, let us adore Him
Oh come, let us adore Him

Oh come, let us adore Him
Oh come, let us adore Him
Oh come, let us adore Him
Christ the Lord, the Lord

Declamatie 1: God was er altijd al



Alles wat adem heeft - Sela
Alles, alles wat adem heeft

Zing het uit, prijs nu de Heer!
Zolang Hij luchtin je longen geeft
Zing het uit, alles wat adem heeft

Loof de Heer in zijn heilige huis

Loof Hem hoog in de hemel

Loof de Heer om zijn daden vol macht
Laat heel de wereld het weten

Alles, alles wat adem heeft

Zing het uit, prijs nu de Heer!
Zolang Hij lucht in je longen geeft
Zing het uit, alles wat adem heeft

Loof de Heer met de mooiste muziek
Loof Hem, want Hij is heilig

Loof de Heer; onze God is uniek

Laat heel de wereld Hem prijzen!

Alles, alles wat adem heeft

Zing het uit, prijs nu de Heer! Oh
Zolang Hij lucht in je longen geeft
Zing het uit, alles wat adem heeft
Zing het uit, alles wat adem heeft



Holy forever

A thousand generations falling down in worship

To sing the song of ages to the Lamb

And all who've gone before us and all who will believe
Will sing the song of ages to the Lamb

Your name is the highest

Your name is the greatest

Your name stands above them all
All thrones and dominions

All powers and positions

Your name stands above them all

And the angels cry holy
All creation cries holy
You are lifted high, holy
Holy forever

If you've been forgiven and if you've been redeemed
Sing the song forever to the Lamb

If you walk in freedom and if you bear His name
Sing the song forever to the Lamb

We'll sing the song forever and amen

And the angels cry holy
All creation cries holy
You are lifted high, holy
Holy forever

Hear Your people sing holy



To the King of kings, holy
You will always be holy
Holy forever

Your name is the highest

Your name is the greatest

Your name stands above them all
All thrones and dominions

All powers and positions

Your name stands above them all

And the angels cry holy

All creation cries holy

You are lifted high, holy
Holy forever

Hear Your people sing holy
To the King of kings holy
You will always be holy
Holy forever

You will always be holy
Holy forever

Declamatie 2: De reden en beloften van kerst

Maria had je door - Sela

Maria, had je door dat jouw baby ooit zou wandelen op water?
Maria, had je door dat jouw baby ooit de mensheid vrij zou
maken?

Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon je hart vernieuwen zou?

Jij schonk dit kind het leven en Hij schenkt het weer aan jou.



Maria, had je door dat jouw baby ooit de blinden zou genezen?
Maria, had je door hoe jouw baby ooit de stormen zou bevelen?
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon de hemel in zich draagt?
Jouw kus op Jezus' wangen is een kus op Gods gelaat.

De blinde ziet, de dove hoort, de doden leven op.
De lamme springt en alles zingt: alle eer aan God!

Maria, had je door dat jouw baby ooit de schepping zag beginnen?
Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen?
Kon jij al zien hoe die dag zal zijn: jouw zoon als lam van God?

De baby in je armen is waarlijk God met ons.

Declamatie 3: De realiteit van kerst

Moeders van Bethlehem - Sela

Hoor de gebroken stem:

moeders van Bethlehem.

In de straten wordt hun klacht gehoord
om de levens in de kiem gesmoord.

Hoe doet God ooit recht aan deze pijn?
Zou zijn hart ooit zo gebroken zijn?
Heersers vallen Gods belofte aan,
maar herders nemen die gelovig aan.

Want hier zou een kind geboren zijn;
naar verluidt zal Hij de Koning zijn.
Een engel kwam en die vertelde ons



dat de vrijheid komt wanneer Hij troont.

Daarom reizen wij door heel dit land

en wij zoeken het volmaakte lam.

Want met Hem begint de tijd opnieuw;
de open hemel openbaart goed nieuws!

Halleluja! Glorie in de hoge!
Heer en Koning,
Redder van de wereld.

Roep het uit en zing nu overal

van Hem die was enis en komen zal.
Heel de schepping, zing in harmonie
enverhoog Hem in je mooiste lied:

Heilig, heilig, machtig en genadig!
God stuurt ons de redder van de wereld.

Heilig, heilig, machtig en genadig!

God stuurt ons de redder van de wereld.
Halleluja! Glorie in de hoge!

Heer en Koning, Redder van de wereld.

Stille nacht heilige nacht

Stille nacht, heilige nacht,

Davids Zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,



Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,

dat zo trouw zondaars mint,

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.

Leer me U danken daarvoor.

Declamatie 4: Het doel van kerst

Midden in de winternacht

Midden in de winternacht, ging de hemel open.

Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen

Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Lichtin de nacht-Opw. 527
Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken,
ditis de nacht dat zijn leven begon



Een Sluier van angst en pijn lag op de volken,
Totdat Hij kwam en het kwaad overwon
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen
Stralend breekt die held're morgen aan.

Prijs nu zijn naam,
samen met de engelen
O, nachtvol licht,

0, hacht dat Jezus kwam
O, nacht vol licht,

0, hacht dat Jezus kwam

Wat Hij ons leert, is geven om een ander
Liefde alleen is de weg die Hij wees

En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden
Vrij van het juk van verdrukking en vrees
Uit ons hart en dwars door alle tranen
Ontspringt een lied dat jubelt door de tijd

Prijs nu zijn naam,

De naam van alle namen

En geef Hem glorie in alle eeuwigheid
En geef Hem glorie in alle eeuwigheid

Declamatie 5: Uitzien naar Zijn tweede komst

Eindelijk hier - Sela

Wachtende woorden worden vervuld.
Wat zieners zagen, wordt nu onthuld.
Wees blij: de nieuwe tijd begint.



Wachtende harten vatten weer moed,
worden weer zacht en warm in zijn gloed.
Wees blij: Hij straalt, het levend licht.

Hij is hier, eindelijk hier.

Kom, laten wij Hem eren

met wierook, goud en mirre.

De redder, onze koning is bij ons.
Vertel aan heel de wereld

dat Hij straks zal regeren.

De redder, de koning is bij ons.
De koning is bij ons.

Wachtende woorden wekken geloof.
Harten ontwaken, brandend van hoop.
Wees blij: zijn heerschappij breekt aan.

Hij is hier, eindelijk hier.

Kom, laten wij Hem eren

met wierook, goud en mirre.

De redder, onze koning is bij ons.
Vertel aan heel de wereld

dat Hij straks zal regeren.

De redder, de koning is bij ons.
De koning is bij ons.

Afsluiting en gebed



Hoor de eng’len zingen de eer
Hoor, de engelen zingen de eer
Van de nieuwgeboren Heer
Vrede op aarde 'tis vervuld
Hij verzoent der mensen schuld

Zing, o volken in het koor

Dat weerklinkt de hemel door
Zing het met een blijde stem
Voor het kind van Bethlehem
Hoor, de engelen zingen de eer
Van de nieuwgeboren Heer

Hij die heerst in eeuwigheid
Zoon van de gerechtigheid
Van zijn vleugelen dalen neer
Licht en leven, altijd weer

Glorie aan de Zoon van God
Mens geworden om ons lot
Opdat wij van zonden rein
Nieuwgeboren zouden zijn
Hoor, de engelen zingen de eer
Van de nieuwgeboren Heer

Ere zij God

Ere zij God, ere zij God,

In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde,



In de mensen een welbehagen.

Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde,
Vrede op aarde, vrede op aarde,

In de mensen, in de mensen, een welbehagen
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen

Ere zij God, ere zij God,

In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen
Amen, amen.



